Liturgie voor de dienst op 12 september 2021 te Oostvoorne

Voorganger: ds. Piet Schelling
Organist: Aart Bergwerff
Muzikale medewerking: Elly Bakker en delegatie uit de cantorij

Verwelkoming

Zingen morgenlied: Lied 215: 1 en 3 [Hierbij gaan we staan]
Bemoediging en drempelgebed

Psalm van de zondag: Lied 116:1 en 3 [Hierna gaan we zitten]

Kyriegebed - er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Daarom roepen wij tot U’,
waarna de zangroep telkens de bede bevestigt met Lied 301a

Zingen van Glorialied: Lied 117d — we zingen het 3x
Kindermoment

Groet: v: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!

Bij de lezing en de uitleg...

Zingend gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 695 - vs. 1 en 2 zanggroep;
vs. 3,4 en 5 gemeente

Lezing uit de Thora: Genesis 45:1-4, 25-28; 46:28-30

Ontmoeting 1: de twaalf broers

Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat iedereen
weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in
tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de
farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers
waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. ‘Kom toch dichterbij,” zei Jozef
tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ’

Ontmoeting 2: de elf zonen en hun vader

Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Kanaan, bij hun vader Jakob. ‘Jozef leeft nog!’ zeiden
ze tegen hem.

‘Zo weet ik genoeg,’ zei Israél, ‘mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe, ik wil hem zien
voordat ik sterf.”

Ontmoeting 3: vader en zoon

Jakob had Juda vooruitgestuurd naar Jozef, om van hem te horen welke weg naar Gosen leidde.
Toen Jakob en zijn familie in Gosen waren aangekomen,

spande Jozef zijn wagen in en reed daarnaartoe, zijn vader Israél tegemoet. Toen hij
eindelijk voor zijn vader stond, viel hij hem om de hals en huilde langdurig. En Israél zei
tegen Jozef: ‘Nu ik jou levend en wel hebt teruggezien, kan ik sterven.’



Zingen: ‘Zonder jou ben ik verloren’ (tekst: Piet Schelling; melodie: What a friend we have in Jezus)
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Zonder jou ga ik ten onder,

jij, de kust die op me wacht,

jouw verschijning - hoe bijzonder! -
wekt mijn hoop en levenskracht.
Kom, mijn lief, en laat mij weten
dat jouw hart ook klopt voor mij
en wij altijd zullen heten:

jij en ik en ik en jij.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 7:25-31

Muziek - altblokfluit en orgel: 'Cantabile in C groot' van Georg Philipp Telemann
Preek — met motto: 'Kom dichterbij, ik wil je ontmoeten’

Meditatief orgelspel, uitlopend in het zingen van: Lied

Zingen: Gezang 490:1,2,4en6
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men-sen van licht en steen.

Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo

leven zij bitterzoet.



Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.

Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en

willen geborgen zijn.

Collecten - bij de uitgang
Gebeden

Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld mij melden...” (tekst: Huub
Oosterhuis; melodie Lied 868 = ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’)

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord

uit mensenmonden dat woord:

wij zullen rusten in vrede.

San zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’'rend ontwaken
Maar niemand vlucht

nergens alarm in de lucht

overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan

waar nog geen wegen bestaan -

vrede de weg voor mijn voeten.

Wegzending en zegen

Wegzending zingend met de woorden van Lied 810:
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ui- ter- ste, daar zal lief- de zin: Ga.

1x door zanggroep
1x door allen

Zegen door voorganger — beantwoord met het zingend Amen door allen

Orgelspel



